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Een natuurspeelplaats om van te

watertanden

Bea Koekenbier

Er is geen water op de speelplaats, wel is
er een sloot net buiten het hek. Op een
zonnige, winderige dag in april ga ik op
bezoek bij de Montessorischool Landsmeer.
De school zit sinds anderhalf jaar in een
gloednieuw gebouw aan de rand van

het dorp. Allereerst zie ik in de groep van
Janneke Lampe een inspirerende les van
Linda van Ees-Jansen (een tweedejaars
montessori dag/avond studente) over
haiku's, waarbij de kinderen vervolgens
prachtige haiku’s maken. Daarna heb ik
afgesproken met Linda en Jan van Schaik
('De wilgenman’) om te praten over de
nieuwe natuurspeelplaats die sinds een
maand klaar is en waar de kleuters op dat
morment, om 10.30 uur, spelen.

Er wordt gespeeld op deze speelplaats! Er
wordt geklommen, er wordt gesjouwd,

er wordt gespeeld in hutten van wilgen-
takken, er wordt gesprongen (over en

van boomstammen), er wordt gezeten in
beschutte hoekjes, er wordt ‘gewerkt’ met
takken/stokken. Je waant je in een arche-
onachtige omgeving, in de prehistorie.
Alleen de kleding van de kinderen, die

is van nu. Ze mogen vies worden, er ligt
zand, en er liggen houtsnippers, een klein
stukje is betegeld.

Wat zeggen de kinderen er zelf over?
Grote klimboom: “Je kan erin klimmen,
maar nog meer dingen zoals eraf glijden en
je kunt erin zitten en staan en ver kijken.’
De hutten: 'Je kan er goed clubjes in maken
en overleggen en vader en moedertje spelen.’
‘Je kunt leuk in de hut spelen dat het een
zwembad is.’

De grote boomstammen: "Je kunt er
overheen springen en er lekker op zitten.'
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‘In de boom speel je lekker piraatje, je kunt
ver kijken en dan eruit springen en aapje
spelen.’

Het stenen bankje: ‘Je kunt er lekker buiten
je pauzehap eten.’

Het poortje waar je onderdoor kunt fietsen:
'Het lijkt op een tunnel, ik speel dan dat er
aan de zijkanten van het paadje water is.’

\Wat zeggen Linda van Ees-Jansen en Jan
van Schaik erover?

Linda, jij hebt dit allemaal in gang gezet.
Je bent verbonden aan deze school

als overblijffcodrdinator en je bent ook
studente aan de montessori opleiding.

‘Als je in een nieuw schoolgebouw komt is
er nog helemaal niets qua natuur. Buiten

de school natuurlijk wel (de school ligt aan
de rand van weilanden in het waterland),
maar om de school zelf was het helemaal
kaal. Waar moet je beginnen? Ik dacht
eerst aan schooltuinen. Toen ik las over
natuur- en natuurbeleving van kinderen
kwam ik tot de conclusie dat het begint
met spelen. Kinderen spelen tegenwoordig
veel minder buiten en als ze buiten spelen
is dat meestal niet in de natuur. Er is weinig
natuur voorhanden waar vrij gespeeld

kan worden, alle rafelrandjes worden
volgebouwd. Vrije landjes, zoals wij vroeger
als kind wel hadden, zijn er niet meer. Het
uitgangspunt voor mij is dat kinderen het
liefst hun eigen speelwereld ontdekken en
creéren in de natuur, dat is veel spannender
dan kant en klaar speelmateriaal. Ik kwam
toen in contact met Jan, die al een aantal
natuurspeelplaatsen had gemaakt. Ronald
Steen, toen directeur van de school, was
ook meteen enthousiast. Dit willen wij ook,
was ons standpunt.’

Jan, toen kwam jij in beeld en hoe ging het
verder?

"Het budget was wel een punt. Basis-
scholen moeten keuzes maken door de
lumpsum financiering. Buitenschoolse
opvangorganisaties hebben een veel groter
budget. Zij zien de buitenruimte als een
extra lokaal om de grove motoriek en
algehele persoonlijkheidsontwikkeling te
bevorderen. Deze speelplaats is met een
klein budget gerealiseerd.

Er stond een mooie oude wilg aan de
overkant van het slootje. Die wilg moest
weg vanwege een rioleringsbuis voor het
nieuwe wijkje hierachter. Er is herplant:
een jonge boom op dezelfde plek en

vier knotwilgen aan de overkant van het
slootje, vlak naast de school. De wilg is
helemaal hergebruikt voor de speelplaats,
eerst voor de klimboom en wat er over






